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Hervormde Gemeente Diever - Dwingeloo 
 

 
Voorbereid en uitgevoerd door:  
Coby van Muijen, Ina Lubbers, Bertina Bruins, Annie Mulder, Jaap Ruiter 
en Gerrit Welle. 

 

Orgelspel: Andries Kamphof 
 



ORDE VAN DIENST 
 
Welkom 
door de ouderling van dienst 
 
Orgelspel 
 
We gaan staan 

 
Drempelgebed, Lied 296: Die de morgen ontbood 
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Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden  
Allen: en laat ons weer in vrede leven, Amen 

 
We gaan zitten  

 

Gedicht  
 

Zingen Psalm 33, 1,4,6,8: Kom nu met zang en roer de snaren 
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4 Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven, / aller volken streven 
rust in Gods beleid. 
Zalig die Hem eren, / ’t volk, het erf des Heren, 
nu en voor altijd. 
 
6 Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, 
geen legermacht behoudt het veld. 
God zal de nederlaag bereiden 
aan hen die bouwen op geweld. 
Zij die zich vermeten, / hoog te paard gezeten, 
bijten in het zand. 
Nederlaag en zege / zijn alleen gelegen 
in des Heren hand. 
 
8 Wij wacht stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilige naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
Gebed van de zondag 

 

Lezing uit 1e brief van Johannes: 1 Johannes 4: 17-21 
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Zingen lied 216, Dit is een morgen als ooit de eerste 
 

 
 

 2 Dauw op aarde, zonlicht van boven, 
 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
 al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
 
 3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
 licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Gedicht 
 

Evangelielezing, Johannes 15: 9-17 
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Zingen lied 709, Nooit lichter ving de lente aan (Lied voor Bevrijdingsdag) 

 
 
2 De winter leek voorgoed voorbij 3 Maar winters werd het in dit land; 
en vóór ons lag de volle zomer;  ’t is kil rondom en in ons midden, 
de macht was eindelijk aan de dromer, in onze mond verstart het bidden, 
de nieuwe mens, zo droomden wij, doodskou gaat uit van onze hand 
verbrak de slavernij.   naar  mens en dier en plant. 
 
4 O god, wat zijn wij dwaas geweest, 5 Vergeef het ons! Raak ons weer aan 
dat we aan de vrijheid zó gewenden, met levensadem, lente-tijding, 
dat wij de vijand niet herkenden, en doe met krachten ter bevrijding 
in opstand tegen U, het meest  ons hier in Christus’ vrijheid staan. 
in eigen hart en geest.   God, laat ons niet vergaan! 
 

Gedicht 
 

Moment van verstilling en bezinning 
 

Orgelspel 
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Zingen lied 1010, Geef vrede Heer, geef vrede 
 

 
 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang,  Gij die de vrede zijt, 
er wordt zo veel geleden,  die voor ons hebt geleden, 
de mensen zijn zo bang,  gestreden onze strijd, 
de toekomst is zo duister  opdat wij zouden leven 
en ons geloof zo klein;  bevrijd van angst en pijn, 
o Jezus Christus, luister  de mensen blijdschap geven 
en laat ons niet alleen!  en vredestichters zijn. 
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4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
Uw vrede wint de strijd! 

 

 
Gebeden  
 

- Dankgebed 
 

- Voorbeden 
   elke voorbede eindigt met de woorden ‘Zo bidden wij’, waarop wij 
   zingend antwoorden: 368c 

 
 

- Stil gebed 
 

- Zingend bidden we het ‘Onze Vader’, lied 1006 
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Collectes / orgelspel 
 

Slotlied 634, U zij de glorie 
 

 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
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Zegenbede 
 
V.:  In ons hart en in ons huis  
Allen: DE ZEGEN VAN GOD. 
V.: In ons komen en in ons gaan 
Allen: DE VREDE VAN GOD. 
V.: In ons leven, op onze zoektocht, 
Allen: DE LIEFDE VAN GOD. 
V.: Bij het einde, nieuw begin, 
Allen: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 

THUIS TE BRENGEN. 
AMEN. 
 

 
Zingen 708 1,6 Wilhelmus 
 
1 Wilhelmus van Nassouwe  6 Mijn schild ende betrouwen 
ben ik van duitsen bloed,  zijt Gij, o God, mijn Heer! 
den vaderland getrouwe  Op U zo wil ik bouwen, 
blijf ik tot in den dood.  verlaat mij nimmer meer! 
Een prinse van Oranje  Dat ik toch vroom mag blijven, 
ben ik vrij onverveerd,,  uw dienaar t’aller stond, 
den Koning van Hispanje  de tirannie verdrijven 
heb ik altijd geëerd.   die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
Hierna is er koffie en thee met wat lekkers! 
 
 

  
 

     Samen bouwen, 
                      kerk voor het dorp 
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